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Presentatie: Marianne Verburg Begeleiding: Michelle de Jong

Zoek eerst het Koninkrijk van God / en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien / Halleluja, halleluja.

Refrein: Halleluja (4x)

Men kan niet leven van brood alleen / maar van ieder
woord / dat door de Heer gesproken wordt.
Halleluja, halleluja. Refrein

Bid en u zal gegeven zijn / zoek en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.

Halleluja, halleluja. Refrein
Tekst en melodie Karen Lafferty Vertaling Hans Lieberton

Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast, in Uw sterke hand.

Refrein: Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed,

dan word ik stil, U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel, in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. Refrein

Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God,
dan word ik stil, U bent mijn God.

Tekst en melodie Reuben Morgen Vertaling Gert van der Vijver

Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God / Kostbaar Lam
van God, Messias / Heilig God is Hij

Jezus mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk / Kostbaar
Lam van God, Messias / Maakt van zonden vrij

Refrein: Dank U, o mijn Vader, U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan

Ja, de dag zal komen, dat ik Jezus zie / Dan zal ik mijn

Koning dienen / Voor eeuwig en eeuwig. Refrein 2x
Tekst en melodie Melody Green Vertaling A. Muurling

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel
naar U / U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn
aanbidding is voor U / U alleen bent mijn kracht, mijn
schild. Aan U alleen geef ik mij geheel / U alleen kunt mijn

hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
Tekst en melodie Martin Nystrom. Vertaling onbekend

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken.
Als al wat leeft, de natién, de volken,

zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,

als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn volk mer heerlijkheid zal kronen
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!
Tekst Enny lJskes — Kooger Melodie T. Pebesma

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.

Refrein: U daalde neer van uw troon

om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,

uit het graf weer opgestaan

Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven Refrein 2x

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.
Tekst en melodie Rick Founds Vertaling Peter van Essen

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent

Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed

Als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht

Als een lamp die nog schijnt in de nacht

Samen te strijden in woord en in werk
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn

Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein 2x
Tekst en melodie Bill Gaither Vertaling Hans Lieberton



Nog voordat je bestond / kende Hij je naam
Hij zag je elk moment / en telde elke traan
Omdat Hij van je hield / gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet / Zijn liefde blijft bestaan / Ook
niets wat jij ook deed / veranderd daar iets aan / Omdat
Hij van je houd / gaf Hij zijn eigen zoon / En nu is alles
klaar wanneer jij komt

Refrein: Kom tot de Vader / kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn / is bij Hem bekend

De liefde die Hij geeft / de woorden die Hij spreekt /
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet / Zijn liefde blijft bestaan / Ook
niets wat jij ook deed / veranderd daar iets aan / Omdat
Hij van je houd / gaf Hij zijn eigen zoon / En nu is alles
klaar wanneer jij komt Refrein 2x

De liefde die Hij geeft / De woorden die Hij spreekt ] 2x

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt ]
Tekst en melodie Russell Frager Vertaling Mireille Schaart

In de nacht van strijd en zorgen / ijken wij naar U omhoog
/ Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen / Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen / U die alles overziet

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd / Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen / Jezus heeft het ons
gebracht / Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht Refrein

U bent God, de Allerhoogste / God van onbegrensde
macht / Wij geloven en wij hopen / Op het einde van de
nacht Refrein 2x Tekst Hans Maat Muziek Adrian Roest

Wat de toekomst brengen moge / mij geleidt des Heren
hand / moedig sla ik dus de ogen / naar het onbekende
land / Leer mij volgen zonder vragen / Vader, wat Gij doet
is goed / Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, / al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven / ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister /zie, ik vraag U niet:
waarom / Eenmaal zie ik al uw luister

als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen / zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen / als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len / dat alleen de weg niet
vindt / neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge / aan des Vaders trouwe
hand / loop ik met gesloten ogen / naar het onbekende
land. Tekst J. van der Waals / Muziek J. Zundel

Ik wandel in het licht met Jezus / het donk're dal ligt
achter mij / En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,

en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus / geen duist’re wolk
bedekt de zon / en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen
die de zonde in mij overwon. Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus / mijn ziel is Hem gans
toegewijd / Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus / o mocht ik zelf een
lichtje zijn / dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Tekst M. Alt Melodie onbekend

Genade, zo oneindig groot / Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd / te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast / en tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid / mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid / dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid / dat ik genade vond.
Tekst en muziek John Newton Vertaling Elly Zuiderveld

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v.
‘t Swanenburghshofje te Gouda.

De volgende Songs of Praise is op zondag 2 november om
19.00 uur in de Lutherkerk m.m.v. Erik de Gier en Jaap
van Leeuwen.



